ocken

hersenbloeding en werd overgebracht naar
het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar hij
twee dagen later overleed.

Uit het onlangs in fraaie uitvoering, pos-
tuum verschenen Music In My Soul komt
Noah Howard (1943-2010) naar voren als
ecn bescheiden muzikant, die in de jaren
zestig luidruchtig in de new thing mee-
blies, maar zich na zijn verhuizing naar
Belgi&, ruim drie decennia geleden, gaan-
deweg minder manifestecrde. Toch bleef
hij tot zijn laatste snik een productieve
articst, met een discografic die veertig ti-
tels omvat, deels uitgebracht op zijn eigen
label Altsax.

Op zijn 22ste debuteerde Howard als
jeugdige hemelbestormer bij het armlas-
tige ESP-label met een kwartel dat zijn
naam droeg. Hij hield er naar eigen zeggen
geen cent aan over. Een jaar later maakte
hij zijn tweede Ip (4 Judson Haill, 19606),
weer bij ESP en opnieuw kon hij naar zijn
honorarium fluiten. Oude woede borrelde
in hem op toen hij in 2001 in Tokio de
cd-versie van beide ESP-klassiekers te-
genkwam. Pogingen om alsnog betaald te
krijgen bleven steken in beleefde toezeg-
gingen van platenbaas Bernard Stollman,
die uiteindelijk nooit over de brug zou ko-
men. Zo ging het steeds, schrijft Howard.

In 1969 trok hij in het kielzog van Ar-
chie Shepp, het Art Ensemble of Chicago
en Sunny Murray naar Parijs, hopend op
een gig tijdens het Pan African Festival in
Algiers. Het programma van dat histori-
sche evenement was helaas al rond, maar
de levendige avant-garde-scene van Parijs
verschalte volopalternatieve werkgelegen-
heid. Met het kwartet van tenorsaxofonist
Frank Wright nam Noah Howard in 1969
de Ip One For John op, een hommage aan
John Coltrane, uitgebracht op het Franse
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BYG-label, met het oude liedje als gevolg:
*Again, no money was involved.’

Met Wright, drummer Muhammad Ali
en pianist Bobby Few zou de samenwer-
king jarenlang stand houden, ook nadat de
Afrikaanse gewaden (in die jaren de mo-
dieuze dracht voor zwarte jazzmusici met
Black Power-sympathieén) waren vervan-
gen door civiele dracht van westerse snit,
en de rauwe improvisaties hadden plaats-
gemaakt voor tonale klanken.

Voordat Howard zich in Belgié vestig-
de, pendelde hij jarenlang frequent tussen
New York en Europa. Hij was vaak in Ne-
derland te horen, onder andere aan de zijde
van Misha Mengelberg ( ‘a great composer
and pianist’) en Han Bennink (‘who had
the ability to get into the creation of what
[ envisaged as our collective sound pain-
tings "), met wie hij in 1971 Patterns op de
plaat zette. In de legendarische Jazzbun-
ker te Rotterdam, waar Willem van Empel,
alias Willem Wodka achter de bar stond,
kon werkelijk dlles, inclusief nachtelijke
jamsessies met lokale musici die er niet
over piekerden om voor het ochtendgloren
noar huis te gaan.

Het staat er niet met zoveel woorden,
maar de opwindendste episode uit de
lange carriere van Noah Howard zal zich
waarschijnlijk toch in de late jaren zestig
hebben afgespeeld. Als hij in New York
zijn appartement aan de Lower East Side
verliet, stak hij op straat de hand op tegen
buren als Omette Coleman, Sun Ra, Pha-
roah Sanders, Dave Burrell, Archie Shepp,
Sonny Sharrock en Marion Brown. Daar
werd geschicdenis geschreven. Ze wisten
van elkaar dat ze samen de wereld, in ic-
der geval de muziek, gingen veranderern.
“There was hope on the streets and revolt
was in the air’ Rudie Kagie
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Soctette, 1993
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egin 1968 was de 24-jarige stripte-
Bkenaar Robert Crumb nog hooguit

in undergroundkringen bekend, als
schepper van de wiet blowende nietsnut
Fritz the Cat. Daar kwam op slag veran-
dering in toen hij hetzelfde jaar de hoes
ontwierp voor Cheap Thrills, de Columbia-




